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Maart 2020



 

 

 
Onze volgende algemene vergadering gaat door op zondag 22 maart 2020 te 9:30 uur in het 
“Wijnhuis”, Stationsstraat 56, 2440 Geel. 

 

• Jaarverslag 2019 
• Verslag show 2019 

 
De vergadering van maart is onze statutaire 
vergadering waarop we een financieel overzicht 
leveren van onze show en ons werkjaar. 
 

• Martien Snellings: 
 

Mondial 2020: belevenissen tijdens 
de keuring, nieuwigheden en nog 
veel meer. 

 
 

    

 

 
 

Redactioneel:  
Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie. 
 

Ringen en lidgelden 2020:  
Voor gedetailleerde informatie over ringenbestellingen en lidgelden verwijzen we naar onze 
nieuwsbrief van juni of naar onze website www.vvnk.net.  
 
Website gratis vermelding kwekersrubriek: 

• Vermelding in de kwekerslijst 
• Vermelding van de kleurslagen, die gekweekt worden 
• Vermelding contactgegevens 

• Maximaal 6 foto’s 
• Een link naar een eigen website 
 
Geïnteresseerden kunnen Kevin Clijmans contacteren. Wijzigingen worden enkel in de 
maanden juli en augustus gedaan. Foto’s worden door de leden kwekers aangeleverd en 
moeten hun eigendom zijn.  

 

Volgende ledenvergadering: zondag 21 juni 2020. 
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Proficiat aan allewereldkampioenen!!!
Succes voorVvNK leden inMatosinhos

Het WK 2020 in Matosinhos is
weer een groot succes gewor-
den voor de V.v.N.K. leden. In
het overzicht op deze bladzijde
kunnen jullie zien dat wij niet
minder dan 94 medailles behaal-
den bij de kleurkanaries, een
fantastisch resultaat!

De huldiging van de wereldkam-
pioenen vindt jaarlijks plaats op
het medewerkersetentje. Zij, die
niet aanwezig waren, kunnen
hun geschenkje persoonlijk
komen afhalen op de ledenver-
gadering van 22 maart.

Proficiat aan alle winnaars! Ook
felicitaties voor onze leden, die
dit jaar naast een medaille gre-
pen maar toch deelnamen en de
V.v.N.K. kleuren in Matosinhos
verdedigden. Laat zeker de
moed niet zakken, de kweek is
weer begonnen en iedereen
vertrekt weer vanaf nul!

Kevin Clijmans
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Genetica bijonze kleurkana-ries (Deel 2)
De verervingsvormen
Om de verschillende verervings-
vormen te verduidelijken, maak
ik gebruik van het vierkant vanPunnett. Hierbij zijn volgende
symbolen gebruikt: P = ouders 
(cfr. parens) en F1 = nakome-lingen van de eerste generatie 
(cfr. filius). In het vierkant van
Punnett staan de gameten van
de vader bovenaan en de ga-
meten van de moeder staan
links. Op deze manier kunnen
alle mogelijkheden worden uit-
gewerkt en kan worden gekeken
wat de verwachte geno- en fe-
notypes zijn in de F1-generatie.
 
1) Autosomaal dominant:
het allel dat bij een heterozygoot
individu fenotypisch tot uiting
komt en dus het andere allel
onderdrukt. Wordt steeds aan-
geduid met een hoofdletter (bv:
A). Voor autosomaal dominant
verervende factoren bestaan er
dus geen splitvogels. Factoren
die autosomaal dominant verer-
ven zijn: Dominant Wit enJaspis. In wat volgt is de letterA gebruikt voor het allel van de
autosomaal dominant vererven-
de factor en de letter a voor het
allel van de niet-dominant ver-
ervende factor. Voorbeeld 1 en
2.
 
2) Autosomaal recessief: het
allel dat bij een heterozygoot
individu fenotypisch niet tot ui-
ting komt en dus onderdrukt
wordt. M.a.w. een autosomaal
recessief allel komt fenotypisch
enkel tot uiting in afwezigheid
van een autosomaal dominant
allel. Een individu dat een auto-
somaal recessieve eigenschap
fenotypisch toont is dus steeds
homozygoot voor deze eigen-
schap. Wordt steeds aangeduid
met een kleine letter (bv: a).
Zowel mannen als poppen kun-
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nen split zijn voor deze factoren.
Factoren die autosomaal reces-
sief vererven zijn: RecessiefWit, Opaal, Phaeo, Topaas,Eumo, Onyx, Kobalt en Ino.
In wat volgt is de letter a ge-
bruikt voor het allel van de au-
tosomaal recessief verervende
factor en de letter A voor het
allel van de niet-recessief verer-
vende factor. Voorbeeld 3 en 4.
 
3) Geslachtsgekoppeldrecessief: het Z-chromosoom
kan nog andere genen bevatten,
die niet geslachtsbepalend zijn
bv: een aantal kleuren bij onze
kanaries. Deze eigenschappen
vererven dus steeds gelinkt aan
het geslacht. De man (ZZ) geeft
dit door aan al zijn nakomelin-
gen, de pop (ZW) enkel aan haar
zonen. Het komt meestal meer
voor bij poppen, dan bij mannen
en verschijnt enkel bij mannen
als het ook bij de moeder aan-
wezig is. Poppen kunnen nooit
split zijn voor deze factoren,
maar mannen wel. Om tot uiting
te komen moet de factor bij een
man dubbel aanwezig zijn en bij
een pop enkel. Factoren die ge-
slachtsgekoppeld recessief ver-
erven zijn: Ivoor, Bruin,Agaat, Pastel en Satinet. In
wat volgt is de letter Za gebruikt
voor het allel van de geslachts-
gekoppeld recessief verervende
factor en de letter ZA voor het
allel van de autosomaal reces-
sief verervende factor. Voor-
beeld 5 en 6.
 
Voor de doorzetters is voorbeeld
7 een koppel waarbij er een
combinatie is van een autoso-
maal recessief en een geslachts-
gekoppeld recessief verervende
factor. Dit noemt men een di-hybride kruising. Voorbeeld
7.
 
Kevin Clijmans
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die vogel te redden.
 
Met wat er op ons afkomt –
steeds strengere richtlijnen in
verband met het toedienen van
medicatie aan onze vogels – zou
het best kunnen dat we vroeg of
laat allemaal verder zullen moe-
ten kunnen zonder medicijnen.
Daarom leek het goed om de
belangrijkste onkruidzaden die
Jozef op regelmatige basis aan
zijn vogels geeft, de revue te
laten passeren.
 
Toen reeds bleek dat ‘koningin
der weide’ of ‘moerasspirea’ het
onkruidzaad bij uitstek is dat op
zeer positieve manier de ge-
zondheid van onze vogels beïn-
vloedt. Er waren nog andere
leden o.a. René Stroeykens die
hierover een woordje konden
meespreken.
 
Jozef had me een aantal artikels
meegegeven, waaruit ik eventu-

eel enkele stukjes in onze
nieuwsbrief kon opnemen. Maar
toen in juni Aloïs Van Mingeroet
ook nog eens een voordracht
over onkruidzaden kwam geven
en hij zijn boek ‘Onkruiden,
zaden, bessen en insecten voor
vogels’ voorstelde, leek het me
dat dit boek dat rijkelijk gevuld
is met foto’s – door Aloïs zelf
genomen – en uitleg bij méér
dan 100 verschillende planten
hét naslagwerk bij uitstek is
waarnaar ik kan verwijzen.

 
Het boek kan online besteld
worden of direct bij Aloïs op e--
mailadres: alois.van.mingeroet@hot-
mail.com. Aloïs kan ook via fa-
cebook bereikt worden.

Onkruidzaden
Het spijt me dat het zolang ge-
duurd heeft eer er hierover en-
kele woorden in onze nieuws-
brief kwamen. Maar nu is het
eindelijk zover.
 
Een jaar geleden was het twee-
de deel van onze ledenvergade-
ring geweid aan het verschaffen
van onkruidzaden aan onze ka-
naries. Eén en ander was geba-
seerd op de ervaringen van onze
vriend Jozef De Coene die sinds
decennia zelf onkruidzaden gaat
oogsten en ze droogt. Jozef
maakt géén gebruik van antibi-
otica voor zijn vogels en toch zijn
die vogels kerngezond. Zoals bij
iedereen zit er al wel eens een
vogel minder goed, maar die
moet er dan maar uitvallen ...
natuurlijke selectie. Jozef gaat
alleszins geen antibiotica of an-
dere medicatie aanwenden om
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Voor mij bleek uit de ervaringen
van beide vogelliefhebbers dat
er voor elk kwaaltje dat een
vogel kan hebben, minimaal één
onkruidzaad is dat er een heil-
zame werking kan op uitoefe-
nen. Ik moet toegeven dat ik zelf
niet zo’n natuurmens ben en dat
ik deze kruiden niet zomaar zou
herkennen dus in mijn geval zal
er nog wat studeerwerk aan te
pas komen. Natuurlijk kunnen
de foto’s in het boek mij op de
goede weg helpen.
 
Maar de praktijk bewijst bij Jozef
De Coene dat het perfect moge-
lijk is om kanaries in goede ge-
zondheid te houden en goede
kweekresultaten te bekomen,
zonder antibiotica of andere. En
dat moeten we waarschijnlijk
allemaal in het achterhoofd
houden.
 
Désiré
 In nood kentmen zijnvrienden
Beste vrienden,
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken
die mij hun steun en wensen op
een spoedig herstel hebben
overgemaakt hetzij per tele-
foon, mail, een bezoek thuis of
via iemand anders. Het heeft me
zeker verdere steun geboden in
mijn overtuiging dat alles wel
weer in orde zou komen.
Bedankt!
 
Indien sommigen onder jullie
het nog niet zouden vernomen
hebben: op 5 december laatst-
leden werd ik geopereerd van
prostaatkanker. Eigenlijk was
het een geluk met een ongeluk,
want ik had helemaal geen
klachten in die richting. Wél was
ik bij de minste inspanning –
zoals een trap oplopen – buiten
adem en dus liet ik mijn hart en
longen controleren, maar daar
was alles in orde.

Dan ook maar eens bloed laten
controleren en daaruit bleek dat
de PSA waarde voor het eerst
boven de toegestane waarde
uitkwam. Na 6 weken een nieu-
we controle en die PSA waarde
was nog verder gestegen met
50% dus heeft mijn huisarts me
onmiddellijk doorgestuurd naar
een oncoloog. Testen en scans
wezen uit dat het inderdaad om
prostaatkanker ging, met ge-
middelde agressiviteit maar wel
van die aard om snel te opere-
ren.
 
Ik hoef jullie niet te zeggen dat
wanneer je dit nieuws krijgt, je
die kankercellen zo snel moge-
lijk uit je lichaam wil. Dat is dan
gebeurd op 5 december, alles
zat nog goed lokaal en kon vol-
ledig verwijderd worden. Ik had
geen verdere nabehandeling
zoals chemo of straling nodig.
Tijdens de onderzoeken had
men ook opgemerkt dat ik een
liesbreuk links en rechts had,
dus zodra ik voldoende hersteld
was van de eerste operatie,
werden de liesbreuken aange-
pakt (op 11 februari).
 
Ondertussen ben ik vanaf begin
maart weer helemaal aan het
werk en volledig hersteld. Dus
wat dat betreft: eind goed, al
goed.
 
Ik wil dus iedereen bedanken
voor de steunbetuigingen, maar
2 mensen wil ik toch heel speci-
aal vermelden en dat zijn Gerry
en Eddy. Gerry kwam zo goed
als elke dag langs om te horen
of hij wat moest doen bij de
vogels, en op de zaterdag 10
dagen na mijn eerste operatie
zijn Gerry en Eddy mijn kooien
en volières komen poetsen! De
dagdagelijkse verzorging van de
vogels nam mijn vrouwtje Ria
voor haar rekening.
 
Maar een week voor mijn twee-
de operatie, was het Gerry die
zelf naar het ziekenhuis moest.
Heel de wereld draaide om hem

heen, hij moest heel de nacht en
dag overgeven ... later bleek het
een virus op zijn hersenen te
zijn. Toen ik hem op mijn beurt
in het ziekenhuis ging bezoeken,
ging het al wat beter en kon ik
hem meedelen dat dit natuurlijk
goed nieuws was: men had in-
derdaad hersenen in zijn hoofd
aangetroffen – héél véél, naar
zijn zeggen.

 
Maar, even serieus, Gerry heeft
daar toch ook veel hinder van
ondervonden en mag nog tot
midden maart niet gaan werken.
Het V.v.N.K. bestuur wordt op
de proef gesteld, en nu kwam
daar nog het overlijden van onze
erevoorzitter Wilfried bij. Maar
Wilfried zou zelf ook niet gewild
hebben dat we bij de pakken
zouden gaan neerzitten: we
moeten vooruit! En Gerry en ik
zijn nu (bijna) weer goed voor
de dienst.
Désiré
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Wat Wilfriedvoor mij bete-kend heeft ...
Het moet 45 jaar geleden zijn
dat ik de naam ‘Deyaert’ voor
het eerst hoorde ...
 
Jullie weten dat ik Leuvenaar
ben en toen woonden we in de
Frederik Lintsstraat, kort bij de
Parkpoort in Leuven. Aan de
andere kant van de ring stonden
de Philips fabrieken. Eén van
mijn vrienden waarmee ik elke
dag samen naar het college ging
(op de Oude Markt) was Herman
Vercoutter. Zijn vader, Willy
Vercoutter, was ingenieur en
werkte bij Philips en ... was ook
de voorzitter van de vogelclub
die daar gebaseerd was: Ornitho
Philips Leuven.
 
Ik had sinds enkele jaren wat
vogeltjes in een volière – kana-
ries en andere – en toen ik bij
de familie Vercoutter thuis
kwam en eens in het kweekhok
kon loeren zag ik kweekkooien
waarin de koppeltjes apart
zaten, en gerichte paringen
werden uitgevoerd. Ik werd lid
van de club van Philips en zo is
het allemaal begonnen. Secre-
taris was Maria Torbeyns, echt-
genote van Jos Alaerts, die ook
bij Philips werkte en in de Plein-
straat woonde, vlak aan de Phi-
lips fabrieken. Jos en Maria
waren bevriend met Mia en An-
dré Henskens, en dan begrijpen
jullie ook waar de link met mijn
grote leermeester vandaan
komt.
 
In de Pleinstraat woonde toen
ook ... Jos Coeckelberghs. Jos
kwam wel steeds deelnemen
aan de show van Ornitho Philips
maar was eigenlijk (bestuurs)lid
van de KBOF club van Kessel-Lo
die hun tentoonstelling in ‘het
Bad’ hielden, een zaal aan de
achterkant van het station van
Leuven. Een ander bestuurslid

van die vereniging was de vader
van Theo Vandegaer – sorry,
Theo, ik kan me de voornaam
van je vader niet zo direct meer
herinneren, maar jij was toen:
‘de jonge Vandegaer’, hij was ‘de
oude’.
 
Jos Coeckelberghs was toen
specialist wat goudisabel betrof,
maar had ook al enkele jaren
recessief witte vogels. Op een
dag was ik met Jos en Maria
Alaerts op bezoek bij Antoinette
en Jos Coeckelberghs en we
gingen naar de vogels kijken. In
een volière witte vogels zag ik 6
gele vogels zitten. ‘Heb je ook
gele?’, vroeg ik. ‘Die komen van
een pop van Deyaert,’, ant-
woordde Jos, ‘daar kan ik nu
weer 6 jaar mee verder.’. Het
waren dus split recessieve pop-
pen die Jos gekweekt had uit een
intensief gele pop van Wilfried
... pardon, mijnheer Deyaert.
 
Ik hoorde dat hij ‘dé man’ van
de gele was en een tijdje later
ben ik samen met mijn vader –
want ik had toen nog geen rij-
bewijs – naar mijnheer Deyaert
geweest en we hebben er een
koppel gele vogels gekocht. Dat
was mijn eerste contact met
Wilfried, ik heb er geen idee van
of hij zich ooit nog herinnerd
heeft dat ik als jonge snaak bij
hem enkele vogeltjes komen
halen was ... we hebben het er
eigenlijk nooit meer over gehad.
 
Jaren gingen voorbij, ik ging
studeren, ik ging werken, ik
trouwde en ik had nog altijd
kanaries waarmee ik aan ten-
toonstellingen in de buurt van
Leuven deelnam (Philips, Kor-
beek-Lo, Kortenberg, Leefdaal,
Tienen, etc.). Ik keek op naar de
keurders en de naam Deyaert
circuleerde als één van de bezie-
lers van het Belgische keurders-
corps van de A.O.B.
 
Op een bepaald moment – eind
1989 – ging ik in Hilversum
werken en dat kon ik niet meer

met de vogels combineren. Ik
had toen zo goed als dezelfde
kleuren als mijn leermeester
André Henskens – zoals het bij
velen van zijn discipelen het
geval was – en dat waren er wel
enkele: geel, geelivoor, reces-
sief wit, albino, roodisabel, rood-
agaat, ... ze gingen allemaal
weg, het werk kwam op de eer-
ste plaats.
 
In 1993 kwam ik weer in België
werken, en werkte alsmaar
meer en langer, van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat, of ’s
nachts. Zo kwam het dat ik op
een avond naar huis reed – het
was reeds middernacht voorbij –
en op de snelweg achter het
stuur in slaap viel. Ik ben toen
van de weg afgereden, gelukkig
raakte mijn rechterspiegel een
verkeersbord zodat ik van die
klap meteen weer wakker
schoot en probeerde mijn
wagen weer op de weg te krij-
gen. Ik ben er toen zelf goed
vanaf gekomen maar mijn
wagen was ‘perte totale’ en toen
heb ik besloten dat het zo niet
verder kon, en nam ik het besluit
om opnieuw vogels te gaan
houden om mezelf te verplich-
ten om ’s avonds op een deftig
uur thuis te zijn zodat ik ze kon
verzorgen.

 
Dat was ergens begin 1994 en
in de loop van dat jaar heb ik
dan een vogelhok gezet – we
woonden ondertussen niet meer
in Leuven maar in Ramsel – en
eind dat jaar heb ik dan weer
vogels gekocht om in 1995 op-
nieuw te kweken. De vogelclub
in Leuven – Ornitho Philips – was
ondertussen teloor gegaan en ik
besloot me aan te sluiten bij de
V.v.N.K. en me te concentreren
op 1 enkele kleur: geel!
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De eerste jaren had ik er geen
vogels van Wilfried bij maar in
1997 ben ik er toch weer ge-
weest – 23 jaar later – voor een
koppeltje gele vogels. Het was
nog steeds ‘mijnheer Deyaert’
en ik durfde hem bijna niet aan-
kijken, hij was toen al een ‘mo-
nument’. Intensieve pop en
schimmel man, beide vogels
zitten nog steeds in alle vogels
die ik dit jaar voor de kweek
gehouden heb, voor een klein
deeltje maar er zit in elke kweek-
vogel op mijn hok nog iets van
deze twee vogels van Wilfried.
 
Ondertussen was ik ook secre-
taris geworden van de V.v.N.K.
en zo leerde ik Wilfried beter
kennen, in het begin voorname-
lijk als keurder en als verant-
woordelijke voor het Technisch
Comité Kleurkanaries bij de A.O.
B. Toen Rik Eysermans in 1998
besloot om na 25 jaar een stap
terug te zetten uit het V.v.N.K.
bestuur, verloren we een be-
langrijk ‘uithangbord’: Rik had
als V.v.N.K. voorzitter ook in het
buitenland het nodige aanzien.
Samen met Ronny Van Vlasse-
laer – die het voorzitterschap
zou overnemen – ben ik dan
naar Beersel geweest om aan
Wilfried te vragen of hij het zag
zitten om ons bestuur te vervoe-
gen als ondervoorzitter, zodat
we met hem een nieuw en nog
belangrijker ‘uithangbord’ zou-
den hebben. Wilfried stemde
toe.

Eerder hadden we op onze show
vooral Belgen en Nederlanders,
en ook een aantal Duitsers die
in eerste instantie aangebracht
werden door Gust Huybrechts
en Jean Mols die zelf deelnamen
aan de kleurkanarie show die nu
in Philipsburg doorgaat, maar
vroeger was dat elders. Jean, jij
weet wellicht nog wel waar dat
precies was. Met Wilfried, die
jaarlijks meerdere keuringen in
Frankrijk had, begonnen meer
en meer Fransen de weg naar
Geel te vinden. Na enkele jaren
zouden we zelfs meer tentoon-
stellers uit Frankrijk dan uit Ne-
derland hebben.
 
De samenwerking met Wilfried
verliep zeer goed: hij was voor
mij ondertussen al lang ‘mijn-
heer Deyaert’ niet meer, maar
Wilfried ... een vriend. Wilfried
stond open voor veranderin-
gen – zolang het maar verbete-
ringen waren – en tegelijk zorg-
de hij ervoor dat we ook alle
risico’s afwogen.
 
En toen ... ontplofte een bom bij
de V.v.N.K. ... Marc Vandesan-
de, onze penningmeester, werd
aangehouden wegens fraudu-
leuze praktijken en toen bleek
dat hij naast honderdduizenden
euros van familie en vrienden,
ook al het geld van de V.v.N.K.
vervreemd had. Wilfried was
razend en vooral kwaad op zich-
zelf: dat zoiets onder zijn ogen
kunnen gebeuren was, terwijl hij
dergelijke praktijken als kan-
toorhouder bij BBL-ING al wel
had meegemaakt.
 
In juni 2004 was er crisisverga-
dering bij mij thuis. Dat jaar

gaven we als speciale prijs een
arend in kristal van Val St-Lam-
bert en Wilfried had net de
arenden gaan afhalen. Er was
geen geld meer in kas om ze
hem terug te betalen. Maar dat
was geen probleem voor hem:
hij zou wel wachten tot we weer
geld hadden om hem het ver-
schuldigde bedrag terug te be-
talen. Hij gaf aan dat hij ook
bereid was om meer geld voor
te schieten indien we dat nodig
hadden bij de voorbereiding van
onze show. Wat we zeker niet
mochten doen, was opgeven. In
dit geval letterlijk: ‘the show
must go on’!
 
Het was een moeilijke periode
voor iedereen, ook voor Gerry
die nog maar van februari 2004
ons bestuur vervoegd had – hij
moet gedacht hebben: ‘waarin
ben ik hier terecht gekomen?’ –
maar ook voor jullie allemaal, en
jullie hebben er ons allemaal
samen weer bovenop geholpen:
Door zette de website op en
velen van jullie ‘sponsorden’ een
kwekerspagina om wat geld in
het laadje te brengen, Frans
Begijn’s zoon – nu wereldbe-
roemd in Vlaanderen en Neder-
land o.a. als Begijn Le Bleu in
‘Foute Vrienden’ – gaf een be-
nefietvoorstelling ten voordele
van de V.v.N.K., etc.
 
We moesten dergelijke dingen
in de toekomst kunnen onder-
vangen, dus gingen we ons in-
formeren over wat het inhield
om een vzw te worden en ons-
zelf als bestuurslid enigszins te
beschermen. Ondertussen groei-
de onze show en werd het cafe-
taria op de campus in Geel stil-
aan te klein om alle show- en
verkoopvogels te herbergen.
Dus zochten we wat anders en
kwamen bij de Nekkerhal in
Mechelen terecht.
 
Dat is een zeer moeilijke beslis-
sing geweest, met hevige dis-
cussies binnen ons bestuur, zelfs
zodanig dat we bij de overgang
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naar Mechelen een aantal be-
stuursleden verloren zijn. Er
ging veel veranderen: in Geel
betaalden we niet zoveel voor
het gebruik van het cafetaria en
de betaling kon gebeuren na
afloop van de show. In Mechelen
moesten we een bedrag op-
hoesten dat vele malen hoger
was, en het moest vooraf be-
taald worden. De druk werd
groter, de aanpak moest wat
professioneler worden ... en
voor Ronny werd de druk om in
die omstandigheden de voorzit-
tersjerp te dragen té groot en hij
besloot ermee op te houden.
 
Maar ... Wilfried stond klaar! Hij
werd onze nieuwe voorzitter, hij
was zich bewust van de uitda-
gingen waarvoor we stonden,
maar hij wilde er samen met ons
100% tegenaan gaan. De lege
stoelen aan de bestuurstafel
werden weer opgevuld en onze
shows in De Nekkerhal werden
een groot succes: we bleven
groeien.

 
In het bestuur werken met Wil-
fried was aangenaam, hij gaf
zijn mening maar had steeds
een luisterend oor voor de me-
ning van anderen. Meestal was
hij de ideale diplomaat, soms
was hij zeer kordaat. Maar hij
was en bleef ... Wilfried ... een
vriend voor ieder van ons, ener-
zijds eenvoudig anderzijds zelf-
bewust. En hij was zo niet enkel
naar ons toe, maar naar ieder-
een: of het nu andere keurders
waren, of kwekers uit welke
landen dan ook: iedereen kende
Wilfried, respecteerde hem en
iedereen werd door hem beje-
gend met een innemende glim-
lach en een gemeende groet:
‘Bonjour, mon ami!’, en dan nam
hij de ander in zijn kraag.
 
Eigenlijk zéér speciaal: Wilfried
was de ‘Seigneur’ van het Belgi-
sche keurderscorps, internatio-
naal werd naar hem geluisterd
niet alleen wegens zijn kunde
maar ook omdat hij nooit de
confrontatie opzocht maar
steeds de onderhandeling, hij
was zich ook sterk bewust van
de waarde van onze Belgische
kanarieliefhebbers en die verde-
digde hij, ook de voorbije jaren
toen hij moest vaststellen dat
andere keurders uit onze con-
treien zich eerder gingen opstel-
len in lijn met wat de zuiderse

landen proberen op te leggen.
En toch – ondanks de ‘hoge
boom’ die hij was (en die af en
toe ‘veel wind ving’) ging Wil-
fried nooit naast zijn schoenen
lopen ... hij bleef toegankelijk
voor iedereen en geliefd en ge-
waardeerd door iedereen.
 
In 2012 zou Wilfried 75 jaar
worden en hij vond toen dat de
tijd gekomen was om de voor-
zittersfakkel door te geven.
Gerry werd voorzitter en Wilfried
erevoorzitter. Maar bij alle be-

langrijke beslissingen bleven we
hem betrekken: zowel de beslis-
singen die door een aantal onder
jullie minder geapprecieerd wer-
den, als de beslissingen die door
iedereen toegejuicht werden. Zo
ook zeer recent toen we de ge-
renoveerde zaal in Putte gingen
bekijken als alternatief voor de
veel duurdere Brabanthal. Wil-
fried ging mee kijken, en gaf ons
zijn zegen.
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Ik heb Wilfried ook leren kennen
als een zeer gelovig man. De
eerste zondag van mei heb ik
hem en Leonza dikwijls gezien
als we met ons zangkoor een mis
gingen zingen in Scherpenheu-
vel. Hij vertelde me dat ze dat al
jaren deden en dat ze vroeger
na afloop bij Louis Heremans op
de camping een pannenkoek
gingen eten. Wilfried was zich
zeer bewust van zijn eindigheid,
op het feest voor zijn 80ste ver-
jaardag gaf hij aan hoe blij hij
was dat hij deze gezegende
leeftijd had mogen bereiken. Ik
weet zeker dat hij nu goed
thuisgekomen is.
 
De voorbije jaren kreeg Leonza
het wat moeilijker: ze was slecht
te been en Wilfried liet haar niet
graag alleen. Hij ging misschien
nog eens in Noord-Frankrijk
keuren maar geen verre buiten-
landse verplaatsingen meer. Ik

weet niet meer over welk feest-
je het ging maar nog niet zolang
geleden was er een feestje en

Leonza voelde zich niet zo goed.
Ik had Wilfried aan telefoon en
op een bepaald moment zei ik:
‘Maar misschien kun je alleen
komen?’, waarop hij zeer kor-
daat – en misschien zelfs een
beetje verwijtend – antwoord-
de: ‘Neen, dat doen we niet. Ik
heb indertijd aan mijnheer pas-
toor beloofd ‘in goede en kwade
tijden’ en zo is het. We komen
samen of we komen niet!’.
 
We gaan Wilfried zeer zeker
missen, maar hij laat alles be-
halve een leegte na. Hij heeft
ervoor gezorgd dat hij een pak-
ket achterlaat vol wijze raad, vol
kunde die hij steeds met ieder-
een willen delen heeft, vol am-
bitie om steeds nieuwe uitdagin-
gen aan te gaan. Zoals we re-
gelmatig doen met andere be-
stuursleden die ons de voorbije
jaren verlaten hebben, zal het
zeker gebeuren dat we ons bij
bepaalde beslissingen de vraag
zullen stellen: ‘Wat zou Wilfried
ervan gedacht hebben?’.
 
Beste vriend Wilfried, het ga je
goed ... je blijft in ons midden!
 
Désiré

- 11 -



V
e
ra

n
tw

. 
u
it
g
e
v
e
r:

 K
e
v
in

 C
lij

m
a
n
s
, 

S
c
h
o
te

lv
e
n
 1

0
9
 B

 -
 2

3
7
0
 A

re
n
d
o

n
k
.

B
ro

c
h
u
re

 g
e
m

a
a
k
t 

m
e
t 

E
D

IT
O

O
, 

w
w

w
.e

d
it
o
o
.b

e
 -

 E
-m

a
il:

 i
n
fo

@
e
d
it
o

o
.b

e
 -

 T
e
l.
: 

0
5
3
 6

3
 0

3
 8

6
.

Afzender:

Kevin Clijmans

Schotelven 109 B

2370 Arendonk

Driemaandelijks tijdschrift  P408555

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Voorzitter - 

Coördinator 

sponsoring 

  

Mertens Gerry 
Kleine Pijpelstraat 47 

2221 Booischot 

+32(0)496 676423 

Ondervoorzitter -

Logistiek 

coördinator 

 

Jacobs Jos 
Leemskuilen 50  

2350 Vosselaar 

+32(0)14 614187 

    
  

Ondervoorzitter – 

Catering en 

festiviteiten 

  

Schapmans Jos 
Lindestraat 20  

3512 Stevoort 

+32(0)11 313480 

Veiligheid en 

registratie 

medewerkers – 

Secretariaat show 

 

Mares Francine 
Goudvinklaan 10 

2070 Zwijndrecht 

+32(0)3 2524527 

    
  

Web- en 

communicatie-

verantwoordelijke 

  

Clijmans Kevin 
Landbouwstraat 18  

2360 Oud-Turnhout 

+32(0)14 436906 

Organisatie show 

 

Dingenen Jos 
Heideveldstraat 27 

3670 Oudsbergen 

+32(0)11 793210 

    
  

Secretaris-

penningmeester 

  

Noël Désiré 
Kapelleweg 34 

2230 Ramsel 

+32(0)16 696778 

Leden- en ringen-

administratie 

 

Wynen Lief 
Winterdreef 7 

2360 Oud-Turnhout  

+32(0)14 452243 

   
   

Logistiek 

coördinator  

  

Reynaerts Danny 
Sint-Martinusstraat 26  

3806 Velm 

+32(0)475 210506 

Coördinatie 

keurders 

  

Kristel Rob 
H. Andriessenweg 4 

1323 EN Almere 

Nederland 

+31(0)365 360308 
    

  

Erebestuur: Stessens Raymond, Vaes Eddy 

 

   

 

12

Maart 2020


