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ALGEMENE VERGADERING 

Onze algemene vergadering  gaat door op 

 ZONDAG   21 MAART 2010 

  

Om 9 uur 30 in het 
“WIJNHUIS” 

 Stationstraat 56, 2440 Geel 

DAGORDE:  

• Afhalen bestelde kweekringen 2010  
• Betaling lidgelden 2010 

• Huldigingen wereldkampioenen 
• Overzicht jaarwerking en financieel verslag van afgelopen boekjaar 
• Vragenuurtje: Sjaak De Jong beantwoordt de gestelde vragen. 

  

CLUBNIEUWS 

Redactioneel: Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de 
inhoud van zijn publicati 

Agenda voor 2010: 

• 21 maart, ledenvergadering: financieel overzicht jaarwerking en de VvNK show, 
aangevuld door Sjaak De Jong 

• 13 juni, ledenvergadering: Patrick Ghysels (Versele Laga) 
• 19 september technische dag 

• 6 & 7 november 2010 VvNK show 
• 12 december ledenvergadering: dierenarts Bjorn Geeroms 

  

Websitenieuws: 
Onze leden kunnen tegen zeer democratische prijzen opgenomen worden in de kwekerslijst 
op onze website. 

Administratiekosten eerste 
keer: 

5 € 

Vermelding in de 
kwekerslijst: 

5 € 

Een pagina foto’s:   5 € 

Een link naar een eigen 
website: 

5 € 

Al deze mogelijkheden zijn ook afzonderlijk beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 



 

WK PORTO 2010 

Waar er verleden jaar in Piacenza 21 medailles behaald werden door de VvNK-leden op de 
COM wereldkampioenschappen is het resultaat dit jaar een stuk beter. In totaal werden er 
door de VvNK-leden 36 medailles behaald.  
We houden er aan onze leden die een medaille behaalden een dikke proficiat te wensen. De 
aanwezige winnaars van een gouden medaille worden op de vergadering van 21 maart 
gehuldigd en  ontvangen een geschenk vanwege onze vereniging. 
Acht VvNK-leden behaalden minstens één gouden medaille. 
Proficiat!  

Medaillewinnaars Porto 2010 

  goud zilver brons 

Bernaert Steven 1     

De Jong Maurice   1   

Dirickx Eric 2 1 1 

Eysermans Rik   1   

Mariën Gilbert     1 

Mertens Gerry 3 2   

Mols Jean     1 

Peeters Robert 2 1   

Schapmans Jos 2   1 

Schobbe Frans 1     

Slagmulder Michel 3 2 1 

Sprenkels Domin   1   

Van Santen Constant   1 1 

Vandekerckhove Ivan     1 

Vandenbroeck Gustaaf 2 2   

Verhaegen Wim   1   

        

totaal 16 13 7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



VVNK IS DÉSIRÉ, DÉSIRÉ IS VVNK 

Een aantal nieuwsbrieven geleden werden bestuursleden gelauwerd voor het vele werk dat ze 
leveren voor VvNK (Eddy, Gerry en Door). Deze artikeltjes zijn door Désiré geschreven.  

Al ben ik dan niet de man met de vlotte pen die een artikel zomaar uit de mouw kan 
schudden Désiré zelf is eigenlijk nog nooit in de bloemetjes gezet, het is nu dan ook meer 
dan tijd dat dit eens gedaan wordt. 

  

Ikzelf ken Désiré al een hele tijd, namelijk van 1 
april 1985. Dat was zijn eerste werkdag bij 
A.D.R., niet het bedrijf dat later de wielerploeg 
zou sponsoren waarin Eddy Planckaert zou 
fietsen, maar wel het Amerikaanse 
softwarebedrijf Applied Data Research. Ikzelf 
werkte er al een drietal jaar en Désiré kwam er 
als jonge, idealistische, ambitieuze knaap zijn 
eerste stappen zetten in de software industrie. Ik 
had dan ook meteen in het snuitje dat Désiré een 
pietje precies is, die ontzettend veel werk verzet 
en altijd op hetzelfde tempo en even precies.  

 

Toen Désiré in 1996 opnieuw met kleurkanaries begon sloot hij meteen aan bij VvNK, in zijn 
ogen de belangrijkste kleurkanarie vereniging van het land. Het duurde het niet lang of hij 
werd dan ook gevraagd om toe te treden tot het bestuur, eerst als commissaris later als 
secretaris. In juni 2004 toen Marc Vandesande de club bestal moest er een nieuwe 
penningmeester gezocht worden, wie anders dan Désiré! 

Samen met de toetreding van Désiré tot het bestuur kwam ook de explosieve groei van de 
VvNK show.  

Désiré is ook iemand die altijd klaar staat om 
ieder ander te helpen. Ik zou verschillende 
voorbeelden kunnen aanhalen maar wil mij 
beperken tot 1 enkel namelijk het zogenaamde 
fraude geval van Gerry op de Gouden Ring Show. 
Désiré heeft hier  meteen het heft in handen 
genomen, nationaal en internationaal allerlei 
mensen gecontacteerd, naar Roeselaere gereden 
en samen met Alessandro Paparella COM 
coördinator vastgesteld dat er van fraude geen 
sprake kon zijn. Hij had op dat ogenblik ook niks 
kunnen doen en een rechtstreekse concurrent ( 
Gerry ) ten onder laten gaan, maar neen het was 
niet eerlijk en daar kan Désiré niet tegen, zijn 
motto is eerlijkheid en vriendschap zijn het 
belangrijkste. 

 

Désiré is zoals ik al aangaf Secretaris Penningmeester, daarnaast is hij ook verantwoordelijk, 
samen met zijn vrouw Ria, voor de inschrijvingen van onze show. Als je dan bedenkt dat er 
dit jaar meer dan 6300 vogels ingeschreven zijn en dat alle inschrijvingen punctueel 
gebeuren (alle namen adressen en benamingen van de vogels precies op dezelfde manier) 
dan kunnen jullie bedenken hoeveel werk daar in gaat zitten.  

Op de show is Désiré ook de man waar veel rond draait, moet er iets in het Nederlands, 
Frans, Egels, Duits of Italiaans gezegd worden Désiré doet dit allemaal zonder verpinken.   

Ik heb geprobeerd om een inventarisatie te maken van wat Désiré allemaal voor VvNK doet 
en wat VvNK te danken heeft aan Désiré, probleem is dat VvNK niet zonder Désiré kan.. Het 
enige dat ik hierover kan zeggen is: VvNK is Désiré en Désiré is VvNK in binnen en 
buitenland.  

Bedankt Désiré uit naam van ons voltallig bestuur.          Door 

  



 

  

PORTO 2010 – EEN MONDIAL MET POLITIEBEZOEK 

Beste vrienden, 

Is het dat we ‘roekelozer’ worden? Of beginnen we allemaal aan ‘Alzheimer Light’ te lijden? 
Een feit is dat dit ook weer geen ‘gewoon uitstapje’ was met de V.v.N.K.  



 

Het begon al voor we vertrokken waren … ergens in juni vorig jaar wou Gerry onze vluchten 
en hotel gaan boeken, en werd de vraag gesteld of er misschien vrouwen zouden meegaan. 
Ik had het thuis gevraagd maar Ria zag dat niet zitten en wou liever bij de kinderen blijven. 
Ik had dit aan mijn bestuurscollega’s gemeld. Wat later hoorde ik dat ‘de andere vrouwen 
ook niet mee gingen’ … 

Weer wat later, toen Ria en de kinderen op een zondag bij haar moeder waren (en ik thuis 
gebleven was om bij de vogels te poetsen), kreeg ik telefoon van mijn dochter Caroline: 
“Papa, jullie gaan naar Porto? Maar dan gaan mama en ik mee, hoor! Allez, waarom zouden 
we nu thuis blijven als we naar Porto kunnen gaan?” … het leven kan toch simpel zijn … Dus 
boekte ik twee vluchten meer en een extra kamer in het hotel  

Weer even later kwam dit toevallig ter sprake en hoorden mijn collega’s bestuursleden het 
nieuws, en dus gingen ze ook nog eens met hun vrouwen praten. Waar wij, mannen, zouden 
denken: ‘OK, er zullen nog wel enkele andere vrouwen de groep vervoegen’, volgt de 
vrouwelijke logica natuurlijk andere wegen: ‘Hoe Ria gaat mee? En waarom zeg je dan dat er 
geen andere vrouwen meegaan? Waarom zei je dat niet eerder? Neen, nu ga ik ook niet 
meer mee!’. We moeten er ons bij neerleggen en niet hopen dat we het ooit zullen begrijpen 
… 

Enfin, we vertrokken met een groep van 10 naar Porto: 8 mannen + Ria + Caroline. Jullie 
weten dat we allemaal goede vrienden zijn en die vrienden toonden dat ook meteen: Ria en 
ik hoefden tijdens deze reis niet van elkaar gescheiden te zijn, één van hen zou zich wel 
opofferen om samen met Caroline een kamer te delen … “Wishful thinking” van die jongens 
natuurlijk: de meisjes sliepen samen zodat ik met mijn vaste slaapmaat Eddy de kamer kon 
delen. 

Iedereen van ons groepje die vogels op de Mondial had ingeschreven, had ook minimaal één 
medaille behaald: Gerry Mertens, Robert Peeters, Jos Schapmans, Jacques Boussu en later 
voegden zich daar ook Rik Eysermans en Eric Dirickx bij. Een puike prestatie! Trouwens, 
elders in deze nieuwsbrief vinden jullie het medaille overzichtje dat Eddy maakte: we zullen 
weeral 8 mensen kunnen vieren op onze ledenvergadering van maart. 



 

Op de luchthaven van Charleroi ontmoetten we nog vogelvrienden, o.a. Wim Verhaegen (ook 
medaillewinnaar) voor wie het zijn eerste vlucht zou worden. Hij heeft het getroffen en kreeg 
meteen zijn luchtdoop op een ‘tamelijk turbulente’ vlucht. Maar goed, we kwamen veilig aan, 
haalden op de luchthaven van Porto onze twee huurwagens af en zochten het hotel op. Dat 
hotel had geen parking: Gerry had zich geparkeerd op een pleintje in de buurt en wij hadden 
een parking ietsje verder opgezocht. We hoorden bij het inchecken dat het hotel 
samenwerkte met een parking aan de andere kant van de straat.  

Onze hongerige magen leidden ons naar het naburige restaurant waar we o.a. 
medaillewinnaars Jaak Bloemen en Jos Dingenen ontmoetten. Voor ons was het al tamelijk 
laat om te eten, voor de Portugezen blijkbaar nog erg vroeg. Vanaf 21:00 zorgde een 
orkestje voor de nodige sfeer en tegen die tijd was de zaak wel volgelopen.  

Op zaterdag bezochten we de show. De meisjes gingen Porto verkennen. De Mondial was 
georganiseerd in een prachtige zaal en alles zag er netjes en verzorgd uit. Het viel ons wel op 
dat het enorm warm was, aangenaam voor ons maar eigenlijk te warm voor de vogels. Zoals 
elk jaar werd het snel duidelijk dat het op een Mondial niet voldoende is om goede vogels te 
hebben: men heeft ook nog het geluk nodig om een goede keurder te treffen.  

 

Uiteraard willen we niet te negatief zijn, en in vele reeksen konden we ons zeker vinden in de 
vogels die de medailles gewonnen hadden. Maar voor een aantal reeksen bleek de keuring 
toch erg zwak gebeurd te zijn en natuurlijk zijn het die dingen die blijven ‘hangen’. Een 
flagrant voorbeeld waren de stammen rood intensief: in een reeks met 28 stammen of 112 
vogels had geen enkele vogel minder dan 90 punten gekregen! En dit terwijl er héél wat 
vogels zaten met flagrante fouten die hoogstens 87 punten verdienen. Het omgekeerde was 
er ook, vb de reeks schimmel geel enkelingen met 59 vogels met daarbij goud-zilver-brons 
met 93-92-91 punten en daarbuiten nog 2 vogels met 90 punten. Daarbuiten was ‘88’ de 
meest populaire score, en natuurlijk zaten er best wel vogels die meer verdienden. In beide 
gevallen een erg zwakke prestatie van de keurder. Ook in kleinere reeksen waren er zulke 
abnormale toestanden, maar ik geef deze twee voorbeelden omdat ieder van jullie kan 
begrijpen dat dit helemaal geen ‘normale’ beoordeling van de vogels is. 

We hoorden ook over bepaalde praktijken tijdens de keuring die we niet anders kunnen 
omschrijven dan ‘maffia-praktijken’. Ik zal er niet verder over uitweiden want het zou jullie er 
enkel maar toe aanzetten om geen vogels meer in te schrijven op de Mondial, en uiteraard 
zijn het dan weer deze enkele ‘rotte appels’ die heel de mand slecht doen lijken. Maar het 
duidt er ons wel op dat we alles in het werk moeten stellen om dergelijke praktijken op onze 
show te vermijden. 



Er waren niet extreem veel Belgische vogels: 2.004 op een totaal van 19.359 vogels. Er 
waren 1.061 Nederlandse vogels. In de medaillestand haalde België de tweede plaats met 
373 medailles (161 goud, 130 zilver en 82 brons) na Italië met 553 medailles (259 goud, 162 
zilver en 132 goud) uit 4.152 vogels en vóór Spanje met 350 medailles (122 goud, 125 zilver 
en 103 brons) uit 4.429 vogels (het hoogste aantal vogels van een land). Nederland haalde 
175 medailles (70 goud, 62 zilver en 43 brons), in vergelijking met het aantal vogels een 
gelijkaardige prestatie aan die van België. 

Jullie weten dat ik met mijn wiskundige achtergrond wat een cijfer-freak ben en natuurlijk 
kan men met cijfers alles uitleggen, maar als men bekijkt hoeveel medailles elk land 
gewonnen heeft per ingeschreven vogel, dan krijgen we volgend resultaat: 

1. Hongarije 0,5667 (30 vogels – 9G – 5Z – 3B)  

2. België 0,1861 (2.004 vogels – 161G – 130Z – 82B) 

3. Nederland 0,1641 (1.061 vogels – 70G – 62Z – 43B) 

4. Duitsland 0,1461 (931 vogels – 49G – 45Z – 42B) 

5. Malta 0,1429 (105 vogels – 5G – 4Z – 6B) 

Hierbij valt op te merken dat alle Hongaarse vogels, en medailles dus ook, kwamen van één 
en dezelfde liefhebber (in sectie I). Uiteraard een prachtige prestatie van die man, maar dit 
kun je toch moeilijk een ‘landenprestatie’ noemen. Dus komen we er in de Lage Landen zéér 
goed uit. Ter informatie nog even de statistieken voor: 

• Italië 0,1332 (4.152 vogels – 259G – 162Z – 132B) 
• Spanje 0,0790 (4.429 vogels – 122G – 125Z – 103B) 

En zoals jullie zich kunnen voorstellen, ook op deze Mondial net zoals op elke andere show, 
konden we 2 soorten bezoekers merken: mensen die naar vogels gingen kijken en mensen 
die naar medailles gingen kijken.  

Alles bij elkaar was het natuurlijk weer een prachtig evenement en mooie publiciteit voor 
onze hobby. Velen van ons leven er elk jaar naartoe: voor sommigen vallen de resultaten 
mee, voor anderen vallen ze tegen. Voor iedereen is het een afsluiting van het 
tentoonstellingsseizoen en vanaf dan is onze aandacht gericht op de kweek, want ook 
volgend jaar willen we van de partij zijn! 

Naast de showvogels kwamen we natuurlijk ook een aantal bekenden tegen in het 
‘randgebeuren’, op de standen. Vele mensen die we voor het eerst dit jaar zagen en dus een 
goede gelegenheid om op de valreep nog de beste wensen over te maken. Het viel me ook 
op dat er nog enorm veel vogels in de verkoopklasse zaten. Toch weer een teken van de 
economische crisis. De catering viel magertjes uit. We hebben ondertussen nog een 
bestuursvergadering achter de rug en daarop vermeldde Eddy dat als we vergelijken met vb 
Reggio en de Mondial, we helemaal niet beschaamd moeten zijn over wat wij op onze show in 
de Nekkerhal aanbieden!  Uiteraard is niet alles perfect en proberen we ieder jaar de scherpe 
hoekjes af te ronden, maar op zijn minst is er eten en drinken voorhanden en kan men aan 
een tafeltje gaan zitten. Het is niet overal zo, ook niet op deze Mondial. 

Een tegenslag voor de mensen met jaspissen, is dat deze nieuwe mutatie tegen de 
verwachtingen in niet erkend werd op deze Mondial. Ik wil hier geen debat openen tussen de 
voor- en tegenstanders van deze mutatie, maar het is toch eigenaardig dat dit niet gebeurde. 
Het was het 3de jaar dat de jaspissen op een wereldshow vertegenwoordigd waren en door 
liefhebbers uit méér dan 3 verschillende landen gebracht werden, en normalerwijze is dat 
voldoende om een mutatie te laten erkennen door de C.O.M. en er een officiële C.O.M. 
standaard voor op te stellen. Het gebeurde niet … en dat is uiteraard een ontgoocheling voor 
de mensen die deze vogels kweken. 

We kwamen vele buitenlandse vrienden tegen, ook mensen waarmee we totnogtoe slechts e-
mail contact gehad hadden en die we voor het eerst ‘in levende lijve’ zagen en zo ‘vloog’ de 
dag voorbij. 

Tegen 18:00 verzamelden we en trokken we terug naar het hotel. Het was ondertussen 
begonnen met regenen … dat kenden we nog van de vorige Mondial in Porto: toen hadden we 
stortregen vanaf het moment dat we van het vliegtuig stapten tot we weer vertrokken. Nu 



was het gelukkig niet zo erg. Aan het hotel zette ik mijn wagen in de parking aan de 
overzijde van de straat, Gerry ging weer op het pleintje staan. 

 

Binnen wachtten Ria en Caroline ons op. Zij hadden in de loop van de dag wel enkele 
restaurantjes gezien waar we ’s avonds naartoe zouden kunnen. Dus volgden we hun goede 
raad. Het was ondertussen gestopt met regenen en met mijn dochter aan de arm trok ik de 
avond in (en Door jaloers!). Na een fikse wandeling kwamen we aan de Duoro rivier en daar 
waren een aantal restaurantjes. Aangezien de kaart (en de prijzen) overal ongeveer dezelfde 
waren, gingen we het eerste restaurant binnen. Ook Jos Vanoppen had ons vervoegd zodat 
we alles samen met 13 waren. Niet evident, maar ‘kort bij elkaar is warm’, hé. 

Uiteraard dronken we Port-wijn als aperitief, maar in Porto heb je dan natuurlijk nog een erg 
ruime keuze. Toevallig was degene die onze voorkeur wegdroeg ook de goedkoopste … Het 
werd weer een gezellige avond waarna we in het hotel ons bedje opzochten. 

Op zondag zou de helft van onze groep nog opnieuw naar de show gaan, de andere helft zou 
de voormiddag in Porto doorbrengen. Zelf was ik bij de laatste groep. We checkten uit en 
zetten onze bagage in de wagen in de parking tegenover het hotel. Ria en Caroline hadden 
een paar suggesties. Zo gingen we naar de ‘Torre dos Clérigos’, en na een torenbeklimming 
van 225 treden konden we heel Porto en de Atlantische Oceaan zien. Gelukkig was het mooi 
en helder weer. Meer nog … van boven op die toren konden we zien dat even verder een 
marktje aan de gang was en … we hoorden vogeltjes. Daarheen dus! 

Inderdaad, een vogelmarkt. We zagen een aantal vogels die bij ons niet zouden mogen 
verkocht worden. Sommige vogels zaten er vuil en verwaarloosd bij, andere zagen er best 
goed uit. En mocht die topaas een pastel geweest zijn, dan had ik misschien wel overwogen 
om hem aan te schaffen. We zagen ook enkele erg oude kooitjes, … gezellig! 

Daarna wandelden we over een brug die gebouwd was door architect Eiffel (jaja, die van de 
Eiffeltoren in Parijs), naar de andere kant van de Duoro rivier en daar vonden we de ‘kelders’ 
van de Porto leveranciers: veel meer dan we er hier kennen, althans als niet-specialist. Op de 
Duoro lagen enkele schuiten met Porto-wijn-vaten, een mooi tafereel. Tegen de middag liet 
ik Gerry (chauffeur van dienst bij de andere groep) weten waar we waren, zodat zij ons 
konden vervoegen voor het middagmaal. 



 

Wij waren ondertussen al een restaurantje binnen gegaan, weeral aan de vroege kant, en we 
legden aan de kelner uit dat we nog vrienden verwachtten maar dat we al een aperitiefje 
konden drinken, vb … Port-wijn. De man kwam terug met een fles witte en een fles rode 
port. Hij gaf ons de prijs per glas, en … per fles. ‘Per fles? Goed maar, zo ver zou het wel niet 
komen …’ 

Onze vrienden lieten even op zich wachten maar ondertussen hadden we al allerlei hapjes 
gekregen, warm en koud. Lekker! Toen ik hoorde dat Gerry in de buurt was, ging ik naar de 
hoofdstraat om hen op te wachten en dan konden we gaan eten. Ook zij namen nog een 
aperitiefje en … beide flessen waren toch leeg! 

Ook hier hebben we weer lekker gegeten voor weinig geld, en daarna zouden we nog eens 
langs de zee rijden, op de weg naar de luchthaven. Gerry zou me aan het hotel gaan afzetten 
zodat ik de wagen kon oppikken uit de parking. Jos had wat last van de knie en kwam ook 
mee. Toen we echter bij de parking aankwamen, … bleek die gesloten te zijn! En toen 
merkten we een bord op, waarop stond dat er op zondag inderdaad om 13:00 gesloten 
werd!!! Onze (hand)bagage zat in de koffer van de auto en daarin de instapkaarten van Ria 
en Caroline … 

                                                               

Ik ging terug naar de receptie van ons hotel en legde de situatie uit. Men probeerde het 
telefoonnummer van de mensen van de parking, maar er kwam geen antwoord. Het hotel 
raadde ons aan om naar de ‘Policia’ te gaan. Ondertussen reed Gerry terug om al een deel 
van de groep naar de luchthaven te brengen en dan terug te komen om de anderen op te 
pikken, ingeval de politie ons niet zou kunnen helpen. 

Jos en ik deden ons verhaal aan de dienstdoende politieagent: hij belde een collega die ons 
misschien zou kunnen helpen. Jos nam ook contact op met Jos Vanoppen. Die zat in 
hetzelfde hotel samen met o.a. Paul Huyghe en Joël Geldof. We spraken af dat we de sleutel 
van onze huurwagen in het hotel zouden achterlaten, en dat Jos die ’s maandags zou 
inleveren op de luchthaven en onze bagage meebrengen naar België. Dit alles indien we via 
de politie niet in de parking zouden geraken. 

De andere agent kwam aan en reed met ons naar een ander hotel. Dat hotel werkte samen 
met dezelfde parking en daar had men GSM nummers, zowel van de eigenaar als van een 
bediende van de parking. Het was echter vergeefse moeite: ook op de mobiele nummers 
kwam geen gehoor. Daarbij kwam dat Gerry laten weten had dat hij niet zou kunnen 
terugkeren naar de stad om ons op te pikken, want er was een ongeval gebeurd tussen de 
luchthaven en Porto en in die richting stond er file. Hij zou niet meer op tijd terug kunnen 



zijn. 

De anderen (Ria, Caroline en Door) waren ondertussen te voet terug naar ons hotel 
gekomen, en we gingen op zoek naar een taxi naar de luchthaven. We hadden er tamelijk 
snel één te pakken en sprongen er allemaal in, Jos vooraan, Ria, Door en ik achteraan, en 
Caroline daar nog ergens bovenop. We raakten op tijd op de luchthaven, moesten wel een 
nieuw ticket kopen voor Ria en Caroline, maar daar bleef het bij. 

Op maandag bracht Jos Vanoppen onze bagage mee naar België en daarmee was ons 
avontuur weer afgelopen. Bedankt aan iedereen die hielp!   

Désiré 

 



RINGENBESTELLING 2010: 

1. Alle ringenbestellingen of briefwisseling omtrent de ringen dienen gericht aan Door 
Peters Goudvinklaan 10, 2070 Zwijndrecht Tel: 03-2524527  Fax 03-2963630 E-mail 
Door.Peters@vvnk.org. 

2. Leden die ringen bestellen moeten gelijktijdig  lidgelden voor het jaar 2010 betalen. 
Men is echter niet verplicht een abonnement op het AOB maandblad te nemen indien 
men ringen bestelt. Informatie rond het lidgeld zie verder. 

3. Indien men de ringen per post wil ontvangen, gelieve dan ook bij de ringenbestelling 
de portkosten te betalen. (2,50 € gewone verzending,  6,50 € aangetekende 
verzending). 

4. Vanaf 2009 worden er enkel nog gekleurde gesloten ringen met stamnummer besteld, 
kostprijs: 0,29€ per stuk. 

5. De ringen moeten besteld worden met minimaal 10  of een veelvoud van 10 

6. Wanneer bestellen en leveren:  

Ringen besteld en betaald voor 31-7-2009 geleverd vanaf 1-12-2009 
Ringen besteld en betaald voor 11-11-2009 geleverd vanaf 1-2-2010 
Ringen besteld en betaald voor 31-1-2010 geleverd vanaf 1-04-2010 

Ringen besteld en betaald na 31-1-2010 zo snel mogelijk geleverd. 

7. Het is verplicht, om vergissingen te vermijden, de bestelbon volledig ingevuld af te 
geven op de vergadering of te sturen naar Door Peters 

8. Betalingen gebeuren contant op de vergadering bij bestelling of via een overschrijving 
op rekening 979-6350462-71 bij Argenta op naam van de V.v.N.K.- Geel met 
mededeling, bijvoorbeeld:  "250 gekleurde geanodiseerde ringen stamnummer 
KN507". 

9. Levering van ringen kan op verschillende manieren gebeuren:  

• U haalt de ringen af op de eerstvolgende  ledenvergadering. 
• De ringen worden aangetekend verstuurd naar u thuis (u betaalt bij 

bestelling 6,50€ portkosten)  
• De ringen worden met de reguliere post naar u thuis (u betaalt bij 

bestelling 2,50€ portkosten) Enkel wanneer de portkosten betaald 
zijn worden ringen verstuurd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



BETALING LIDGELDEN 2010 

Leden kunnen hun lidgeld nog altijd vereffenen op de algemene vergadering of via 
overschrijving op één van volgende rekeningen: 

·         voor België op rekening 979-6350462-71bij Argenta,  
·         voor Nederland op rekening  130200409 Rabobank Prinsenbeek  

telkens 
met 
vermeldin
g van het 
correspon
derende 
lidgeld 
(zie tabel 
hieronder
) 

  

  

  

Belgische leden   
Lidgeld VvNK 10,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift  30,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift  17,50€ 

Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen 26,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen 46,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen 33,50€ 

Lidgeld VvNK + NBVV Onze Vogels 36,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + NBVV Onze Vogels 56,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + NBVV Onze Vogels 43,50€ 

Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels 52,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + 
NBVV Onze Vogels 

72,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + 
NBVV Onze Vogels 

59,50€ 

Nederlandse leden   
Lidgeld VvNK 10,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift  41,00€ 

Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen 35,00€ 

Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen 66,00€ 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

BESTUUR VvNK 

Voorzitter 

 

Deyaert Wilfried  
Panoramalaan 18 

1650 Beersel 

+32 (0)2 -
3777494 

    

Ondervoorzitter 

 

De Jong Sjaak  
Oude Liesboslaan, 277 

4839 AC Breda- 
Nederland 

+31 (0) 
765224028 

    

Ondervoorzitter 

 

Vaes Eddy  
Weg naar de Grauwe 
Steen 89 

3550 Heusden-Zolder 

+32(0)11 - 
573052 

    

Secretaris 

Penningmeester 

 

Noël  Désiré 

Kapelleweg 34 

2230 Ramsel 

+32(0)16 - 
696778 

    

Coördinatie sponsoring 

 

Mertens Gerry 

Kleine Pijpelstraat 23 

2221 Booischot 

+32(0)15 - 
226032 

    

Coördinatie  
lidgeld, ringen & ICT 

 

Peters Door 

Goudvinklaan 10 

2070 Zwijndrecht 

+32(0)3 - 
2524527 

    

Organisatie catering en 
festiviteiten 

 

Schapmans Jos 

Lindestraat 20  
3512 Stevoort 

+32(0)11 - 
313480 

            

Organisatie 
vogelverkoop  

 

Werenfried Verswijvel  
Van Hallestraat 25  
2100 DEURNE  

+32 (0) 3-
3545866 

    

  
  

       

Ere-Bestuur    Eysermans Rik, Stessens Raymond, Vanuytven Jef, Hoeks Mies 

 
 



 

 

 


